
VERWERKING 

Vragen om samen te bespreken
Op welke manier wil jij op Opwekking 

dienstbaar zijn?
Op welke manier zegt Jezus ‘Go!’ tegen jou?
Hoe zou jij in één zin dienstbaarheid 

omschrijven?
Wat doet het met jou om een ander te 

dienen?

 

Opdracht
Dienstbaarheid laat zien uit welk hout je 
gesneden bent, het laat iets van jezelf, je hart 
en je karakter zien. Dienen is doen! Bedenk 
voor jezelf of als GMG-groepje een concrete 
en haalbare actie waarin jij dienstbaarheid 
toont aan een ander. 

Wie zou jij vandaag op Opwekking 
onopgemerkt van harte kunnen dienen?

Tip: kijk naar de talenten van elkaar 
en doe er iets verrassends mee!

Goedemorgen!
Wat mooi dat je de dag op Youth.Opwekking begint met een 
Goede-Morgen-Gesprek (GMG) van World Servants. Een moment om stil 
te staan, geïnspireerd te worden en samen met God een heerlijke dag op 
Opwekking in te stappen!

Dienen is doen

GMG (Goede-Morgen-Gesprek) 
Vrijdagochtend 30 mei 

Het thema vandaag is, Jesus said ‘Go!’ We hebben de opdracht gekregen 
om iedereen over Jezus te vertellen. Maar hoe we gaan, en met welke 
houding we dat doen, is minstens zo belangrijk als dát we gaan. 

Want de kern van dienstbaarheid is dat het niet om jou draait. Wanneer 
Jezus ons roept om te gaan, roept Hij ons niet om een podium te zoeken, applaus 
te ontvangen of onszelf te bewijzen. Toch sluipt dat er soms in. Onze inzet, hoe goed 
bedoeld ook, kan soms een verkapte vorm zijn van eer zoeken — om gezien te worden 
als toegewijd’ of ‘belangrijk’. Dienen is pas écht dienen wanneer onze motivatie start 
bij het verder helpen van de ander. We weten dat de discipelen van Jezus tot aan het 
laatste avondmaal met elkaar streden om de belangrijkste te zijn. Iedereen wilde het 
dichtst bij Jezus zitten. Misschien discussieerden ze over wie de taak van de afwezige 
bediende zou overnemen. Het was voor iedereen duidelijk: ’De voeten van Jezus 
moeten gewassen worden door de minst belangrijke van ons. Misschien ben ik niet 
de meest belangrijke, maar in ieder geval ben ik niet de minst belangrijke. Dus wie de 
voeten ook moet wassen, ik niet!’. Dus als wij vandaag de woorden van Jezus horen 
— ‘Go!’ — laten we dan gaan met datzelfde hart. Niet om groot te lijken, maar om de 
minste te durven zijn. Niet om volgers te krijgen, maar om levens te dienen. Want pas 
dan weerspiegelen we echt Degene die ons zond.



Vader geef mij dezelfde houding als Jezus. 
Laat mij de mensen om mij heen dienen 
zoals U de mensen diende, Amen.

Joh. 13:1-15 Jezus wast de voeten van zijn 
leerlingen: Dien elkaar zoals Jezus ons hierin 
tot voorbeeld is geweest.

2 Tim. 2:15 Span je in om betrouwbaar te 
zijn, zodat je je niet hoeft te schamen voor je 
werk.

Marc. 9:33-35 Wie de belangrijkste wil zijn, 
moet de minste van allemaal willen zijn en 
een ieders dienaar.

Marc. 10:35-45 Wie van jullie de 
belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten 
dienen.

2 Tim. 4:5 Blijf jij echter in alle 
omstandigheden nuchter; draag het lijden, 
doe je werk als evangelist en volbreng je 
dienende taak. 

GEBED

BIJBELTEKSTEN  
OM MEE TE NEMEN!

Vragen
Jezus wordt wel Het Voorbeeld van 
dienstbaarheid genoemd, noem met elkaar 
een aantal voorbeelden waar dit uit blijkt.

Inspireert Hij jou ook?
Ben jij wel eens door iemand anders 

gediend? 
Zo ja, hoe en wat deed dat

met jou?

Was elkaar niet de 
oren, maar de voeten!

GMG: DIENEN IS DOEN

2 KORINTIËRS 5:7

DAGSPREUK 

Heb je iets bijzonders ervaren of wil je reageren op een gesprek? Stuur dan gerust een mailtje 
naar goedemorgengesprek@worldservants.nl – we horen graag van je!

 
P.S. Deel jouw Goede-Morgen-Moment op social media en tag @youth.opwekking en 

@worldservants. We vinden het tof om te zien hoe jij je dag begint!



VERWERKING 

Vragen om samen te bespreken 
Waarom is geloven een moeilijk 

werkwoord? Het maakt niet uit of het gaat 
om geloven in God, jezelf of een ander of 
zelfs een groep, er is altijd iemand die er iets 
van vindt. Zelfs de betekenis van het woord 
doet stof opwaaien, want wat is geloven 
eigenlijk?

Opdracht
Geloven =            

Wat is geloven volgens jou? Schrijf dit op en 
bespreek het met elkaar! 

Vragen
We willen in gesprek gaan over de 
verschillende betekenissen van geloven.
 
Geloven in jezelf

Wat betekent het om ‘in jezelf te geloven’?  
Noteer op welke momenten jij in jezelf gelooft 
en op welke momenten dit geloof in jezelf 
ontbreekt.

Wat maakt het soms moeilijk om in jezelf te 
geloven?
 
Geloven in God/Jezus

Wat hebben jullie al ervaren van het geloof 
hier op Opwekking? Wat valt je op?  

Waar geloof jij in? 

Goedemorgen!
Wat mooi dat je de dag op Youth.Opwekking begint met een Goede-
Morgen-Gesprek (GMG) van World Servants. Een moment om stil te staan, 
geïnspireerd te worden en samen met God een heerlijke dag op Opwekking 
in te stappen!

I walk by faith

GMG (Goede-Morgen-Gesprek) 
Zaterdagochtend 31 mei

Wist je dat werkwoorden de moeilijkste woorden zijn in onze taal? Niet dat 
ze moeilijk te spellen zijn, maar er moet altijd een actie volgen van jezelf. 
Maar wat nou als we het woord moeten vervangen voor willen? Ik wil leren 
voor mijn toets, ik wil geloven. Het moeilijkste werkwoord is misschien wel 

geloven. Geloven is niet alleen iets wat je denkt, het vraagt iets van je hart, je keuzes, je 
tijd. Soms voelt geloven als een sprong. En soms… voelt het als wachten.
Wachten op antwoorden. Wachten op richting. Wachten tot je het wéér voelt.

Jezus is opgenomen en Zijn vrienden blijven achter. Wachtend.
Zij wisten niet precies wat er ging komen. En toch bleven ze samen, biddend, 
gehoorzaam.

Misschien voel jij je ook wel zo. Het gevoel dat je stilstaat, dat je moet wachten, dat je 
geen invloed hebt op wat er gebeurt.

Maar juist daarin ligt de uitdaging van geloof.
Om te blijven gehoorzamen, te blijven vertrouwen.



Jezus, ik heb spijt van alle dingen die ik fout 
heb gedaan in mijn leven. Dank U dat U mij 
naar Uw eigenbeeld heeft geschapen en mij 
waardevol vindt. Wilt U mij helpen om mezelf 
lief te hebben als de ander en de ander als 
mijzelf. Dank U, dat U voor mij aan het kruis 
bent gestorven, zodat ik vergeving krijg en 
vrij wordt gemaakt. Alstublieft, kom in mijn 
leven door Uw Heilige Geest en blijf voortaan 
altijd bij mij. Wilt U bij mij zijn, dat ik met U 
mag bouwen aan de Geestelijke relatie, ook 
na dit weekend op Opwekking. 
Dank U, Jezus, Amen.

Matt. 21: 18-22 Wie gelooft in Jezus zal 
verhoord worden.

Matt. 8: 5-13 De Centurio heeft groot geloof 
in Jezus.

Matt. 15: 21-28 Een Kanaänitische vrouw 
gelooft in Jezus.

Luc. 5: 17-20 De verlamde man door 
vrienden bij Jezus gebracht.

Luc. 17: 11-19 Genezing door Jezus van een 
Samaritaan. 

GEBED

BIJBELTEKSTEN  
OM MEE TE NEMEN!

Walk by faith,  
not by sight

GMG: I WALK BY FAITH

2 KORINTIËRS 5:7

DAGSPREUK 

Heb je iets bijzonders ervaren of wil je reageren op een gesprek? Stuur dan gerust een mailtje 
naar goedemorgengesprek@worldservants.nl – we horen graag van je!

 
P.S. Deel jouw Goede-Morgen-Moment op social media en tag @youth.opwekking en 

@worldservants. We vinden het tof om te zien hoe jij je dag begint!

Opdracht
Schrijf op waar je aan wilt werken als het 
gaat om vertrouwen in geloof, of in jezelf. 
Kom hier over een aantal weken op terug 
om te kijken hoe het is gegaan. 



VERWERKING 

Opdracht 
Zet op een groot stuk papier in het midden 
het woord ‘Jezus’. 

Wat komt er bij je op als je aan Jezus 
denkt? Schrijf dit op het papier.

Vragen om samen te bespreken
Lees met elkaar Johannes 6:25-35. In vers 35 
staat: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie 
bij mij komt, zal nooit meer honger krijgen 
en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst 
krijgen’.

Wat wordt er volgens jou met deze tekst 
bedoeld?
Is Jezus in jouw leven? Zo ja, vertel eens wat 
het je brengt. 

Wordt jouw honger/dorst gestild? Als je 
‘deep down’ in je hart kijkt, wat zou je dan 
wensen?

Anderen liefhebben als jezelf
Wat is de waarheid over wie jij bent? 
Wat zegt de Bijbel over jou? Lees met elkaar 

Genesis 1: 26-31. God heeft ons gemaakt als 
beelddrager van Hem. God heeft ons naar 
zijn beeld gemaakt en zei dat het ‘goed’ was. 
God geniet wat Hij heeft gemaakt en vindt 
ons waardevol.
We ontlenen onze eigen waarde aan de 
waarde die een ander (of de wereld) ons 
toekent. 
Maar we mogen onze eigen waarde 
ontlenen aan wat God over ons zegt. 

Waar ontleen jij je eigenwaarde aan?
Je naaste liefhebben als jezelf, gaat ook 
over jezelf liefhebben. Het gevoel van 
eigenwaarde mag groeien in het besef dat 
je Gods maaksel bent. Je bent niet meer of 
minder waard dan iemand anders.  

Hoe kijk jij hiernaar? Heb jij jezelf lief als de 
ander?

Goedemorgen!
Wat mooi dat je de dag op Youth.Opwekking begint met een Goede-
Morgen-Gesprek (GMG) van World Servants. Een moment om stil te staan, 
geïnspireerd te worden en samen met God een heerlijke dag op Opwekking 
in te stappen!

Waarom Jezus?

GMG (Goede-Morgen-Gesprek) 
Zondagochtend 1 juni

Wat vliegt zo’n bijzonder weekend toch voorbij. Hopelijk geniet je nog volop 
vandaag van de laatste dag op Opwekking! We willen het vandaag met 
je over relaties hebben. Relaties zijn belangrijk in ons leven, je zou kunnen 
zeggen: zonder relaties heb je geen leven, denk aan de relatie met je ouders, 

vrienden, broers/zussen, man/vrouw, kinderen, et cetera. Het christelijk geloof staat 
of valt met relaties, het draait om de relatie met degene die ervoor gezorgd heeft 
dat je er bent: God.
Die persoon Jezus leert ons wat bovenaan staat in het christendom, namelijk God 
liefhebben en vervolgens anderen liefhebben. Geef jij genoeg aandacht aan je relatie 
met God?



GEBED 

Jezus, ik heb spijt van alle dingen die ik fout 
heb gedaan in mijn leven. Dank U dat U mij 
naar Uw eigenbeeld heeft geschapen en mij 
waardevol vindt. Wilt U mij helpen om mezelf 
lief te hebben als de ander en de ander als 
mijzelf. Dank U, dat U voor mij aan het kruis 
bent gestorven, zodat ik vergeving krijg en 
vrij wordt gemaakt. Alstublieft, kom in mijn 
leven door Uw Heilige Geest en blijf voortaan 
altijd bij mij. Dank U Jezus, Amen.

Joh. 6:35 Ik ben het brood dat leven geeft.
Joh. 3:16 God gaf zijn eniggeboren Zoon uit 

liefde, zodat wie in Hem gelooft eeuwig leven 
heeft.

Marc. 10:45 De Mensenzoon is gekomen om 
te dienen en Zijn leven te geven als losprijs 
voor velen.

Luc. 24:1-12 De opstanding van Jezus.
1 Joh. 4:19 Wij hebben lief, omdat God ons 

eerst heeft liefgehad.

BIJBELTEKSTEN  
OM MEE TE NEMEN!

Geloven is zeker zijn van de 
dingen waar je op hoopt, ervan 
overtuigd zijn dat wat je niet ziet, 

toch bestaat 

GMG: WAAROM JEZUS?

HEBREEËN 11:1

DAGSPREUK 

Heb je iets bijzonders ervaren of wil je reageren op een gesprek? Stuur dan gerust een mailtje 
naar goedemorgengesprek@worldservants.nl – we horen graag van je!

 
P.S. Deel jouw Goede-Morgen-Moment op social media en tag @youth.opwekking en 

@worldservants. We vinden het tof om te zien hoe jij je dag begint!


